
Blootlied Le Couderc

Op het Open Podium wordt door eigenares Marieke dikwijls een toepasselijk blootlied gezongen. Met 
het refrein wordt altijd gezellig meegedaan. De tekst van het lied luidt als volgt:

Mijn vriend zei kom mee, ik heb een idee,
we gaan in ons nakie kamperen.
Ik schrok me toen dood, want ik ben niet graag bloot.
Maar uit liefde ging ik met hem mee!

M'n tas stond al klaar zoals ieder jaar,
met zwempak, bikini en sokken,
mijn vriend zei toen nee, dat mag nu niet mee.
Mijn kleren die bleven toen thuis.

Refrein: 

We moeten nu bloot, in ons nakie kamperen.
Mijn borsten zijn rood, en mijn buik is te rond.
Ik schaam me haast dood, maar ik wil het wel leren.
Om te recreëren, in mijn blote kont.

We kwamen daar aan, ik had alles nog aan,
mijn zwempak, bikini en sokken.
Zij droegen dat niet, ik zag enkel tiet,
en billen in rood, bruin en wit.

Ze lopen hier rond in hun blote kont,
en ze laten hier alles maar hangen.
Ik vond dat niet staan, dus ik hield alles aan,
maar m'n vriend zei: "Dat moet je niet doen".

Refrein

Toch wende het snel, zo in m'n blote vel.
Ik werd met de dag schaamtelozer.
Ook buiten het terrein vond ik bloot zijn zo fijn,
maar m'n vriend zei: "Dat moet je niet doen".

't Was op een terras, ik weet niet wat 't was,
maar m'n broek lag ineens aan m'n voeten.
Mijn hemd op een stoel, weer zo'n heerlijk gevoel,
maar m'n vriend zei: "Dat moet je niet doen!"

Refrein


